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TERUG IN DE TIJD/ DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH

De lange afstandslopers van De Spartaan waren in de 60/70’er jaren de vlaggendragers van onze vereniging.
Anno 2014 zijn er weer enkele Mila-mannen die de naam van De Spartaan hoog houden.

Men kan dus inderdaad spreken van dat de geschiedenis zich weer herhaalt.

De Heer Hans van Eeden schreef voor het blad van de historische vereniging van de Zilk een verhaal over ons
oud-lid Piet Beelen. Dit stukje “geschiedenis” willen wij U niet onthouden.

De redactie.
HARDLOPER PIET BEELEN: VAN START TOT FINISH AAN KOP

Als lid van onze vereniging reeg hij de ene overwinning aan de andere.

Zijn erelijst is indrukwekkend, met vijf nationale kampioenschappen als

hoogtepunt. Ongenaakbaar was hij vaak. Dan liep hij van start tot finish
aan kop. Een terugblik op de carriére van hardloper Piet Beelen (1943).
Een topatleet waar De Zilk trots op was.

| Beelen maakte in de jaren zestig furore als middellange en lange
afstandsloper (tot 20 kilometer). Zowel in het veld, op de baan als op de
. weg was hij een geduchte tegenstander. Al op 19-jarige leeftijd sleepte hij
zZijn eerste nationale titel in de wacht. Dat deed hij in maart 1962 tijdens de
Nederlandse crosskampioenschappen in Helmond. “"De jonge Piet Beelen
gaf bij de A-junioren in een magistraal gelopen race zijn tegenstanders
geen schijn van een kans. Deze sterke, wat schuddend lopende knaap is
een belofte voor de toekomst.” (1) Beelen liep de afstand van zes kilometer
in een tijd van 23.03,08 minuten. En dan te bedenken dat hij pas een jaar
* eerder in georganiseerd verband aan atletiek was gaan doen.

Door het kampioenschap was hij meteen het meest spraakmakende lid van onze nog jonge vereniging. Die
was op 4 oktober 1961 opgericht en stond onder leiding van de bouwkundig ingenieur Ir. A.H.J. Paardekooper.
Vooral door de afstandslopers kreeg onze vereniging snel landelijke bekendheid. Behalve Beelen zat nog een
aantal andere leden regelmatig voorin, maar minder prominent als de Zilker.

Een jaar na zijn juniorentitel haalde Beelen zijn tweede nationale titel binnen. Net nieuw bij de senioren gaf
hij meteen zijn visitekaartje af. Tijdens het nationaal kampioenschap veldlopen in Heerlen ging hij 3 maart
1963 op de 5 kilometer als eerste over de finish. Zijn tijd: 15.29 minuten.

Een paar maanden later ontpopte Piet Beelen zich ook als een uurloper van formaat. Liefst zesmaal
achtereenvolgend schreef Beelen de nationale uurloop van atletiekvereniging Lionitas in Leeuwarden op zijn
naam. Voor het eerst dus in 1963. Twee jaar later, in oktober 1965, was hij oppermachtig. “Al direct na het
startschot nestelde de in wit tricot en groen sportbroekje gestoken Beelen zich aan de kop, om deze plaats
niet weer af te staan. Beelen, rugnummer 1 dragend, zou namelijk steeds meer de voorsprong vergrotend
eerste blijven.” Na afloop legde Piet Beelen zijn tactiek uit: “De eerste vijf kilometer draai ik gemakkelijk
binnen de vijftien a zestien minuten. Dat kunnen mijn concurrenten niet. Dus ben ik mijn naaste belagers al
gauw kwijt. Dat hoge aanvangstempo is mijn grootste winst.” Rudi Mol, de nummer twee, toonde zich een
goed verliezer: “Beelen was te sterk.” (2)

In 1966 won Piet Beelen andermaal. Op 16 oktober liep hij zijn beste uurloop ooit: 19 kilometer en 169 meter.
Een nieuw Nederlands record en een afstand waarmee hij in deze discipline tot op heden clubrecordhouder
van De Spartaan is. Tijdens de wedstrijd ‘op een grotendeels geasfalteerd en windstil parcours’ (Nieuwsblad
van het Noorden) verbrak Beelen ook het Nederlands record op de 20 kilometer (hij was na het uurrecord

nog even doorgelopen). Dat smaakte kennelijk naar meer, want voorafgaand aan de editie van oktober 1967
maakte hij bekend dat hij deze keer maar liefst vier records wilde verbreken: de tien mijl, de vijftien kilometer,
de twintig kilometer en het uurrecord (3). Hoewel hij won, mislukten door de slechte weersomstandigheden
deze recordpogingen. Hij liep een afstand van 18 kilometer en 384,20 meter. Ook in 1968, het wordt haast
een beetje eentonig, was Beelen weer eerste.

Maar terug naar 1965. Een jaar waarin inmiddels niemand meer om Piet Beelen heen kon. “*Voor De Zilk is hij
nog steeds Pietje, maar in de hoogste vaderlandse atletiekkringen wordt de 22-jarige atleet, die elke dag in
weer en wind op de fiets naar de Lissese atletiekbaan rijdt, de crack van de komende jaren genoemd”, schrijft
de Leidse Courant. Op de vraag of hij nu aan de top staat, reageert de Zilker nuchter: “Voor mij is iemand

er pas als hij het gevoel heeft dat hij niet verder kan. Ik geloof dat ik er nog lang niet ben.” Ook volgens
Spartaan-voorzitter Paardekooper, die in het artikel ook aan het woord komt, zit er bij Beelen nog het nodige
in het vat: “Hij heeft ook de mentale eigenschappen om uit te groeien tot een heel groot atleet. Hij is nuchter,
zal zich niet overtrainen. Het is ook een plezierige knaap in de vereniging.” (4)

Tegenwoordig had Piet Beelen zich waarschijnlijk helemaal aan het lopen kunnen wijden, maar in de jaren
zestig was het klimaat voor topsport in Nederland nog heel anders. Om de kost te verdienen, werkte hij
overdag gewoon bij zijn broer Jan in de bloemen. Zijn sportieve leven begon pas in de vroege avonduren:
“ledere dag 2,5 tot drie uur rondjes draaien op de atletiekbaan, wandelend of in hoog straf tempo.” (4).

En verder? Beelen: “Vroeg naar bed, niet roken en geen alcohol. En gewoon met de pot mee-eten, dat is mijn
dieet. Ik voel me daar best bij.” (4)
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In 1966 voegt Piet Beelen een derde nationaal kampioenschap aan zijn erelijst toe. In Amsterdam wordt hij
tijdens de nationale atletiekkampioenschappen begin augustus eerste op de 10 kilometer. Zijn tijd: 30.32,6
minuten. Niet eens zijn beste tijd op die afstand. Die liep hij een maand eerder in Den Bosch tijdens de
landenwedstrijd Nederland — Belgié — Denemarken. Hij dook toen voor het eerst van zijn leven onder de 30
minuten: 29.59,2 minuten klokte hij daar. Uiteraard de winnende tijd...

Het daaropvolgende jaar 1967 zou nog mooier worden. Het nationaal kampioenschap veldlopen vond dat jaar
plaats in het Keukenhofbos in Lisse. Een thuiswedstrijd dus voor Piet Beelen. Op de 10 kilometer sloeg hij zijn
slag: “Onder de oude beuken van het fraaie landgoed Keukenhof in het hart van de Bollenstreek, heeft Piet
Beelen voor eigen publiek beslag gelegd op de nationale veldlooptitel 1967. Tweemaal had de kleine atleet uit
De Zilk genoegen moeten nemen met de tweede plaats. Dit keer was niemand bestand tegen het tempo dat
Beelen het ruim honderd man sterke lopersveld direct vanaf de start oplegde.” (5) “Al in de eerste van de zes
af te leggen ronden danste Beelen over het geaccidenteerde parcours weg van zijn tegenstanders en van strijd
om de titel is er dan ook eigenlijk geen sprake geweest.” (6) Beelen liep praktisch van start tot finish voorop!

Ondertussen werkte Piet Beelen nog gewoon bij zijn broer. Verslaggever Frans Nypels van het dagblad De Tijd
zocht hem daar in april 1967 op: “Topatleet Piet Beelen kromt zijn rug. Hij knielt voor een bed dahlia’s en hij
plukt stekken van bruingrijze knollen. Hij doet dat, als het moet, uren achtereen. Met het spreekwoordelijke
engelengeduld. In de kas van zijn broer Jan, gelegen in het hart van de ‘tuin van Holland’, het dorpje De Zilk.
“Het houdt mijn rug soepel”, haast hij zich te zeggen, als hem de vraag wordt gesteld of dit werk bevorderlijk
is voor zijn conditie. “Trouwens, ik wil eten, geld verdienen, zoals ieder ander.” Ook in dit artikel komt ir.
Paardekooper aan het woord. Hij is vol lof over Beelen: “Hij heeft de natuur van de Bollenstreker. De vent met
een enorm doorzettingsvermogen. De man met de sterke wil.”

Die vent ‘met het enorme doorzettingsvermogen en de sterke wil sleepte in augustus zijn tweede Nederlands
kampioenschap van het jaar 1967 in de wacht. Net als een jaar eerder ging hij tijdens de nationale
atletiekkampioenschappen — dit jaar in Rotterdam - na de 10 kilometer met de bloemen naar huis. Beelen liep
voor de tweede maal in zijn carriére een tijd onder de 30 minuten: 29.54,2 minuten. Een persoonlijk record.
Al na vijf kilometer begon hij aan een solo naar de eindstreep.

Het bestek van dit stukje is veel te kort om alle ereplaatsen van Piet Beelen aan te stippen. Ze zijn te talrijk.
Zijn erelijst vermeldt eerste plaatsen in onder meer Gouda (Goudse Herfstloop 1963), Velsen (Pim Mulier
Veldloop 1964), Edam (Nationale Vestingloop 1964), Eindhoven (Lichtstad Cross 1965 — zijn eerste grote
overwinning bij de senioren), Dwingeloo (Nationale Veldloop 1967), Baarn (Domein Cross 1968), Leiderdorp
(Zilveren Molenloop 1969), Noordwijkerhout (Strandloop 1969), Hilversum (Avro Cross 1969) en Lisse
(Districtskampioenschappen 1970).

Beelen liep ook tal van wedstrijden in het buitenland. Zo nam hij van 1964 tot en met 1968 jaarlijks deel aan
de internationale Parkloop in Praag. Ook werd hij in 1965 en 1967 geselecteerd voor de Beneluxploeg die het
in het Bislett Stadion (Oslo) opnam tegen de Noren. In 1965 en 1966 liep hij tijdens Europacupwedstrijden

in Denemarken, Joegoslavié en Tsjechoslowakije. In eigen land vertegenwoordigde Piet Beelen Nederland in
atletiekinterlands als Nederland-Engeland.

Ondanks al zijn kwaliteiten startte Piet Beelen nooit op een groot mondiaal toernooi als de Olympische Spelen.
In april 1967 legde hij in De Tijd uit waarom dat er niet in zat: “Als je dat niveau wilt halen, ben je geen
amateur meer. Dan moet je beslist halve dagen trainen. Daar zijn we in Nederland nog nlet rijp voor. Dan
moet je praten over medlsche én sociale begeleiding en met praten - .

alleen schiet je weinig op.”

Zo rond 1970 zette Piet Beelen geleidelijk een punt achter de
wedstrijden. “Ik wilde wat meer tijd aan mijn gezin besteden en
wat meer verdienen. En ik vind: je doet het goed of niet meer”, zo =
vertelt hij, terugblikkend in januari 2014. Piet Beelen is inmiddels
70 jaar oud en woont in Lisse (“"Maar in mijn hart ben ik altijd Zilker
gebleven.”). Hardlopen doet hij nog steeds. Drie of vier keer per
week bij SIB Loopcollectief in Hillegom. Op zijn loopbaan kijkt hij
‘met heel veel plezier’ terug: "1k heb er veel vrienden aan over
gehouden”.,

Over zijn mooiste overwinning als hardloper hoeft Piet Beelen
niet lang na te denken. Dat is de nationale veldlooptitel van 1967,
behaald in Lisse. Beelen: "*Omdat het een wedstn]d was voor eigen *
publiek met veel Zilkers langs het parcours.” Zeker zo trots is Piet Beelen op zijn achtste pIaats tijdens de
internationale cross in San Sebastian in Spanje, ook in 1967. “Het was een wedstrijd waaraan alle grootheden
uit Europa en Afrika deelnamen.” Zo'n goede heeft De Zilk nooit meer gehad!

Hans van Eeden
Bronnen:
1. Het Vrije Volk, 12 maart 1962; 2. Leeuwarder Courant, 18 oktober 1965;
3. Leeuwarder Courant, 12 oktober 1967; 4. Leidse Courant, 11 december 1965;
5. De Waarheid, 6 maart 1967; 6. Leidse Courant, 6 maart 1967.
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